KABgOM
ANIMATION
FESTIVAL

Voorbereiding aan bezoek animatiefestival KABOOM
programma: “Nee, hier doe ik niet aan mee!”

Dit korte filmprogramma voor gaat over engagement. Over zaken die ertoe doen. Als
animatiekunstenaar kun je je uitspreken door je woede/boosheid op de wereld om je heen te
verbeelden in een film. Zo kun je bijvoorbeeld boos zijn op mensen die
niet goed zorgen voor dieren, op mensen die anderen buitensluiten, op
de manier waarop wij als mensen voor de aarde zorgen, etc. Dit
programma gaat over animatiefilms die uitgesproken zijn en
engagement tonen (vaak op een grappige soms ontroerende of
poétische manier).

Het programma in de filmzaal bestaat uit een korte introductiefilm en
twee filmblokken. Voorafgaand aan elk blok wordt er een stelling
besproken. Daarom is het handig om met de klas voorafgaand aan het
bezoek de betekenis van de volgende woorden te bespreken: klimaat,
demonstratie, discriminatie.

Eén van de beste manieren om kinderen te helpen omgaan met grote
wereldproblemen is om te laten zien dat ze zelf iets kunnen doen.
Actie ondernemen geeft namelijk een gevoel van controle en draagt bij
aan een positief wereldbeeld. Hoe zit dit bij jullie? Wij zijn benieuwd

over welke onderwerpen jullie je druk maken en willen we jullie vragen
om deze vraag in de klas te bespreken:

Welke daden kunnen jullie verzinnen om de wereld beter te maken?

Tip: Denk aan onderwerpen die met het klimaat of met de rechten van mensen en dieren te maken
hebben. Bijvoorbeeld watergebruik, recycling, energiegebruik, dierenrechten, etc

Tot ziens bij KABOOM!



